
 

 

"Kum ba yah" ("Come by Here") is een Afro-Amerikaanse spirituele 
van betwiste oorsprong, het 
werd gzongen in de Gullah-
cultuur van de eilanden voor 
South Carolina en Georgia. Het 
is meegenomen naar Noord-
Amerika door tot slaaf 
gemaakte West-Afrikanen. 

Het lied zou zich hebben verspreid van de eilanden naar andere 
zuidelijke staten en het noorden. De eerste bekende opname, van 
iemand die in het Gullah-dialect zong, werd in 1926 opgenomen door 
folk liefhebber Robert Winslow Gordon. Ondertussen is het een 
populair kampvuurlied dankzij de folk revival van de jaren 1950 en 
1960. 
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